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Beste inwoners van Stevensweert. 
  
Graag nodigen we jullie uit voor het deelnemen aan de Jaarvergadering 2023. 

Tijdens deze belangrijke bijeenkomst willen we jullie bijpraten over wat er is bereikt en waar we naartoe willen  
werken. Daarbij zijn we ook zeer benieuwd naar jullie inzichten ideeën en wensen. 
  
In het bijzonder spreken we tot onze jeugdige inwoners om deze vergadering te willen bijwonen. 
Zij zijn het immers die toekomstig een belangrijke rol hebben in het behouden en stimuleren van een leefbare ge-
meenschap. 
  
Aan bod komen onder andere onderwerpen zoals onze wens tot realisatie van het nieuwe multifunctioneel centrum, 
verkeer, sociaal domein, met terugblikken van wat afgelopen jaar is gerealiseerd en vooruitkijkend met wat we graag 
willen bereiken. 
  
Tevens zal de Gemeente Maasgouw dan toelichting geven op de omgeving visie Hompsche Molen en Ohé en Laak. 
En een spreker van de Dorpsraad Swalmen zal hun succes met ons delen, ons achterlatende met de vraag wat wij als 
gemeenschap hiervan kunnen opsteken. 
  
De jaarvergadering vindt plaats ‘Int Brookx’,  inloop is vanaf 19.15 uur. 
De vergadering zelf start om 19.30 uur en zal naar verwachting tot 21.15 uur duren. 
  
Wij hopen op een grote opkomst. 
  
Met een hartelijke groet 
  
Peter Kruitz 
Voorzitter 
Dorpsraad Stevensweert

Uitnodiging Jaarvergadering woensdag 6 september 2023

Agenda Jaarvergadering 
 
19:15 Inloop 
19:30 Opening en welkom 
19:35-20:00 Beleidsvisie omgeving Hompesche molen en Ohé en Laak door de Gemeente Maasgouw 
20:00-20:30 Stand van zaken vanuit de werkgroepen o.a Gemeenschapshuis, Sociaal domein, Verkeer 
 Vooruitblik Dorpsraad > interactief 
20:30-20:45 Pauze 
20:45-21:15 Het ‘succes van Swalmen’ door de Dorpsraad van Swalmen 
21:15-21:30 Afsluiting 

http://www.dorpsraadstevensweert.nl
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De epische terugkeer van de Slag om Stevensweert: een historisch spektakel!

Datum: 15, 16 en 17 september 

Locatie: Stevensweert 
De geschiedenis komt tot leven in het pittoreske plaatsje Ste-
vensweert, waar op 15, 16 en 17 september de adembenemende 
"Slag om Stevensweert" plaatsvindt. Dit historische evenement is 
veel meer dan alleen een re-enactment; het is een epische terug-
keer naar het verleden waarin bezoekers worden meegenomen 
op een onvergetelijke reis naar een tijd van strijd, heldendom en 
avontuur. 

Een sprong in de tijd 
Stel je voor dat je een tijdmachine hebt en terugreist naar de 17e 
eeuw, een periode waarin de Lage Landen werden geconfron-
teerd met politieke onrust en militaire conflicten. Dit evenement 
dompelt je onder in de sfeer van die turbulente tijd, waarin de 
vestingwerken van Stevensweert een cruciale rol speelden. Met 
zijn historische grachten, wallen en bastions is Stevensweert de 
perfecte locatie om deze fascinerende geschiedenis tot leven te 
brengen. 

Een levendige re-enactment 
De "Slag om Stevensweert" is veel meer dan een droge geschie-
denisles; het is een bruisende re-enactment die je meeneemt 
naar het hart van de actie. Professionele re-enactors kleden zich 
in historische kostuums en stappen in de schoenen van de hel-

den en strijders van die tijd. Met een meeslepende combinatie 
van authentieke wapens, geluidseffecten en choreografieën 
brengen ze de chaos en spanning van een echte veldslag tot le-
ven. 

Educatie en entertainment hand in hand 
Terwijl bezoekers getuige zijn van de indrukwekkende gevechts-
scènes, is er ook veel aandacht voor educatie. Historische experts 
staan klaar om vragen te beantwoorden en diepgaande inzichten 
te bieden in de politieke en sociale context van de 17e eeuw. Voor 

gezinnen is er ook een educatief programma opgezet, zodat jon-
gere generaties op een interactieve en leuke manier kunnen leren 
over het verleden van hun land. 

Culinair genot en ambachtelijke markt 
Naast de spannende re-enactments en educatieve activiteiten 
kunnen bezoekers genieten van een scala aan culinaire lekkernij-
en en ambachtelijke producten. Verwen je smaakpapillen met 
traditionele gerechten uit de 17e eeuw, terwijl je snuffelt tussen 
de kraampjes van lokale ambachtslieden en handelaren. 

Een onvergetelijk avontuur 
De "Slag om Stevensweert" is niet zomaar een evenement; het is 
een unieke kans om de geschiedenis te ervaren op een manier 
die je nooit zult vergeten. Of je nu een geschiedenisliefhebber 
bent, op zoek bent naar een gezinsvriendelijk avontuur of ge-
woon wilt genieten van de opwindende sfeer, dit evenement 
heeft voor iedereen iets te bieden. 

Dus noteer de datums – 15, 16 en 17 september – in je agenda en 
bereid je voor op een onvergetelijke reis terug in de tijd naar de 
"Slag om Stevensweert". Verwacht spektakel, educatie en enter-
tainment in overvloed, allemaal op een prachtige historische 
locatie. Mis dit niet! 

Kijk op de site "slagomstevensweert.nl" voor het volledige pro-
gramma. 

30 september 1702

3 oktober 2020

http://slagomstevensweert.nl/
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Vanuit de voormalige pastorie 
in Stevensweert hebben Ange-
lina & Rico hun praktijkloca-

tie van BodyMind Life Coaching. “We 
zijn in 2018 in Stevensweert komen wo-
nen en in 2020 besloten we ook ons be-
drijf hier in het vestingstadje te vestigen. 
Met BodyMind Life Coaching begeleiden 

we mensen weer terug in balans te ko-
men, meer zelfinzicht te verkrijgen en 
daardoor weer het maximale uit zichzelf 
en het leven te halen. We zijn uniek in de 
preventie en aanpak van stress & burn-
out gerelateerde klachten én empower-
ment coaching. Maar hoe ziet zo’n coa-
chingstraject er nou eigenlijk uit? In dit 
artikel leggen we het aan je uit.“              

Stress Release & Awareness coach 
Angelina Vial: “Sommige mensen hebben 
hun leven heel bewust gecreëerd vanuit 
hun persoonlijke waarden, dromen en 
verlangens maar vaak zien we ook dat 
mensen het leven leiden omdat het zo ‘is 
ontstaan’, zonder dat ze daar zelf heel 
bewust keuzes vanuit hun hart in hebben 
gemaakt. Met onze trajecten krijg je in-
zicht in wie je echt bent en wat je echt 
wilt. Het laat je bewust kijken naar jouw 

houding ten aanzien van essentiële le-
vensvragen, jouw persoonlijke kern-
waarden en de rollen die jij vervult in je 
leven. Bovendien krijg je meer inzicht in 
jouw gedachten, emoties, gevoelens en 
(beperkende) overtuigingen én welk ef-
fect deze hebben op jouw leven. Wat zijn 
jouw overheersende gedachten en waar-
om? Welke gevoelens remmen je positie-
ve gemoedstoestand? Je leert deze ge-
dachten en overtuigingen niet alleen 
kennen, maar je leert ze ook ‘duurzaam 
los te laten’ zodat jij weer gelukkiger in 
het leven staat.”  

Angelina: “We zetten in op drie the-
ma’s: verbinding met jezelf, inzicht in wie 
je bent en ontwikkeling naar de toe-
komst. Het traject is individueel en dus 
voor iedereen anders, afhankelijk van de 
vraag waarmee iemand komt. Het traject 
bestaat uit twee typen sessies: coaching 
en relax & release. Bij coaching ligt de 
focus op het cognitieve aspect, bij relax & 
release leer je om als het ware ‘uit je 
hoofd en in je lichaam te voelen’ met 
behulp van ontspannings- en ademha-
lingsoefeningen, yoga en mindfullness.  

Deze waardevolle ontspanningstech-
nieken leren we je zodanig dat je deze 
zelfstandig thuis kunt blijven inzetten 
zodat jouw lichaam en geest blijvend in 
balans zijn waardoor je meer innerlijke 
rust gaat ervaren. Om (opnieuw) contact 
te maken met de natuur vinden sommige 

sessies buiten plaats waarbij de natuur 
gebruikt wordt als reflectie- en inspira-
tiebron. Zo breng je body én mind echt 
tot rust en in balans. Je leert jouw ge-
dachtenstroom beter te beheersen, gaat 
minder piekeren en je hebt minder last 
van beperkende overtuigingen. Streven is 
dat je leert loslaten wat jou niet meer 
dient en de juiste stappen durft te zetten 
in jouw persoonlijke ontwikkeling en een 
mooier en gelukkiger leven.” 

Wil je meer informatie of een vrijblijvend 
intakegesprek voor een coachingstraject? 

Neem gerust contact met ons op. Of meld 
je aan voor onze one-day retreat op 22 
september.   
 
info@bodymindlifecoaching.nl  
tel.: 06-82357958  
www.bodymindlifecoaching.nl.  

“Inzicht in wie je echt bent en wat je echt wilt 
voor een (nog) succesvoller en gelukkiger leven”

mailto:info@bodymindlifecoaching.nl
http://www.bodymindlifecoaching.nl
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Nu precies vijftig jaar geleden sierde een spandoek de 
gevel van café Ritho op de Markt. Er stond op te le-
zen: "Stevensweert groet Ajax." Dat jaar had Ajax de 

Europacup-1 tegen Juventus gewonnen en bereikte het stan-
daard team van v.v. Stevensweert de bekerfinale van afdeling 
Limburg. Men moest het opnemen tegen v.v.RHC uit Maastricht. 

Deze finale werd gespeeld op neutraal terrein in Nieuwstadt. 
Enkele honderden supporters uit Stevensweert waren deze dag 
getuige van de overwinning met 2-1 die ons team behaalde. Dit 
succes was grotendeels te danken aan de toenmalige trainer dhr. 
Beckers uit Grevenbicht. Hij had het team verjongd met vele 
talentvolle spelers, die Stevensweert rijk was.  

Buiten het winnen van de beker met de grote oren, werd in 
dat jaar ook het kampioenschap behaald in de afdeling Limburg 
met promotie naar de 4de klasse.  
Maar uitzonderlijk was toch het winnen van de beker. Trainer 
Beckers motiveerde ons met zijn uitspraak: Velen worden 
kampioen maar er is maar éém ploeg die de beker wint.  

Dit zal in de geschiedenis van onze voetbalvereniging altijd 
het hoogtepunt blijven. Het bestuur heeft toen nog geprobeerd 
om een huldigingswedstrijd tegen Ajax te regelen, maar helaas 
zij durfden dit niet aan.  
 
Binnenkort hopen wij op een gezellige avond in de voetbalkanti-
ne zonder voetbalschoenen deze memorabele wedstrijd na 50 
jaar nog eens te vieren, order het genot van hapje en drankje. 
 
Louis Cretskens

Na enkele jaren van noodgewongen 
stilte organiseert harmonie St. 
Stephanus Stevensweert weer 

de traditionele rommelmarkt. Op 
zondag 3 september 2023 kunt van 
13:00 tot 16:00 uur uw slag weer 
slaan op het vernieuwde Jan van 
Steffeswertplein. Zaterdag 2 sep-
tember haalt de harmonie vanaf 
09:00 uur uw bruikbare spullen op, 
met uitzondering van groot meubi-
lair (zoals banken), matrassen, wit-
goed, tv’s en beeldschermen. Uw 
verslaggevers halen voor deze heu-
gelijke gebeurtenis eenmalig een 
verslag over de rommelmarkt in 
2010 uit de oude doos. 

Terwijl half Nederland nog steeds in mi-
neur is over de verloren WK finale tegen 
Spanje, maakt Stevensweert zich op voor 
de jaarlijkse rommelmarkt. Reden genoeg 
voor uw verslaggevers om een kijkje te 
nemen in het bruisende centrum. 

De man in de scootmobiel kijkt tevreden 
rond: “Wat mooi dat al die moeite die Sjra 
van Huijerjans al jarenlang hierin heeft 
gestoken toch weer gewaardeerd wordt.
“ “Absoluut!” roept de man met de hoed. 
“Het is toch altijd een mooie zondag met 
veel vertier en bekijks, maar wat moeten 

de mensen toch met al die spullen?” De 
linten van de ingangen gaan intussen 
open en de klanten die al een hele tijd in 
de rij stonden weten niet hoe snel ze de 
kassa moeten passeren om op zoek te 
gaan naar dat ene ‘pareltje voor een prik-
kie’. Het ervaren gelegenheidspersoneel 
zet zich schrap als de eerste verkopen 
gesloten worden. Er schuilt een hardnek-
kige onderhandelingsgeest in menig Ste-
vensweerter verkoper én koper. De VOC-
mentaliteit is klaarblijkelijk ook doorge-
sijpeld naar het Eiland in de Maas. 

“Prachtig servies, op één kopje na hele-
maal compleet!” roept de verkoper. “In-
derdaad gaaf en weer helemaal retro.” 
Jubelt de potentiële koper. “Wat mag 
deze kosten?”. “Voor u mevrouw, slechts 
2 euro 50, de prijs van het missende kopje 
koffie!” “Voor € 2,30 neem ik hem mee!” 
“Laten we het verschil delen: € 2,40 en u 
bent de man!” “Deal!” 

De man met de hoed loopt ook een stukje 
de markt op en blijft bedachtzaam staan 
bij een van de kraampjes. Zijn blik stopt 
bij het zien van een oude duivenklok die 
ook nog lijkt te werken. “Zo een had mijn 
vader vroeger ook thuis staan, ik weet dat 
hij op de onderkant altijd zijn initialen 
schreef.” De man draait de klok om, en 

daar staan inderdaad de initialen van 
geliefde vader. “Dat is toch toeval! Dit is 
de klok die bij ons thuis stond!” jubelt de 
man het uit. De verkoper haakt hier met-
een op in, met veel gevoel voor melancho-
lie. “Terug bij de rechtmatige eigenaar 
hoor ik! Neem de klok maar mee en ge-
niet van de herinneringen.” 

De man met de hoed bedankt de verkoper 
hartelijk en is blij met zijn net bemachtig-
de cadeau. Intussen is de man met de 
scootmobiel verdwenen en staat hij ver-
derop met een grote glimlach te pronken 
met zijn nieuwe aanwinst. 

“Moet je kijken, ik heb een fan-tas-tische 
asbak gekocht voor maar 50 cent!” 
“Wat moet jij nu met een asbak, jij rookt 
al 25 jaar niet meer?” 
 
“Wat ik ermee moet? Volgend jaar weer 
aan de harmonie meegeven natuurlijk!” 
De heren lachen smakelijk om elkaar. 
Ondertussen zijn alle kramen zo goed als 
leeg. De harmonie sluit wederom een 
geslaagde rommelmarkt af bij Café Ritho: 
zonder koffie, maar mét een koud pilsje 
die zelfs zonder af te dingen maar één 
euro kost. 

Voetbalvereniging Stevensweert en 1973

Rommelmarkt


